
Parelteksten over het huwelijk 
(Herziene Statenvertaling) 

 
 
 Uit Genesis: 
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij hen. (Gen. 1:27) 
Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken 
als iemand tegenover hem. (Gen. 2:18) 
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;  en zij 
zullen tot één vlees zijn. (Gen. 2:24) 
 
 
 Uit Spreuken: 
Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? 
Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. 
Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken. 
Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. (Spr. 31:10-12) 
Zij opent haar hand voor de ellendige, zij spreidt haar handen uit naar de arme. (Spr. 31:20) 
Zij doet haar mond open met wijsheid,  
onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. (Spr. 31:26) 
Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar echtgenoot roemt haar: 
Veel dochters hebben krachtige daden verricht, maar jíj overtreft ze allemaal. 
Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, 
een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden. (Spr. 31:28-30) 
 
 

Uit Hooglied: 
Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen 
en rivieren spoelen haar niet weg. 
Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, 
men zou hem smadelijk verachten. (Hooglied 8:7) 
 
 

Uit Mattheüs: 
En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, 
hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een 
man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één 
vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, 
laat de mens dat niet scheiden. (Matth. 19:4-6) 
 
 
 Uit 2 Korinthe: 
Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan 
één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. (2 Kor. 11:2) 
 
 
 Uit Hebreeën: 
Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en 
overspelers zal God oordelen. (Hebr. 13:4) 
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